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Vertelling 4–7 jaar

Jezus wordt gedoopt
Bij het water staat een man.
Hij heet Johannes.
Hij roept naar de mensen die voorbijkomen: ‘Kom naar mij! Ik doop je in het water. 
Dan laat je de verkeerde dingen achter je. Want je hoort bij God.’
Nieuwsgierig komen de mensen dichterbij.

‘Hoor jij soms bij God?’ vragen ze. 
Johannes knikt. ‘Ik hoor bij God,’ vertelt hij. ‘Maar over een tijdje komt er iemand… 
die hoort nog veel meer bij God. Want Hij is Gods eigen Zoon. Hij is veel belangrijker 
dan ik.’
Veel mensen laten zich dopen door Johannes.
Ze gaan kopje onder in het water en dan komen ze weer boven.

‘Jouw verkeerde dingen zijn voorbij,’ zegt Johannes dan.
Daarna komt de volgende: ‘Jouw verkeerde dingen zijn voorbij.’
En de volgende: ‘Jouw verkeerde dingen…’
Maar dan gebeurt er iets geks.
Er komt iemand die anders is dan alle andere mensen. Het is Jezus.

‘Dag Johannes,’ zegt Jezus. ‘Wil je mij ook dopen?’
Met open mond kijkt Johannes Jezus aan. Dit is degene die hij bedoelde! Jezus, de 
Zoon van God!

‘Doop mij maar,’ zegt Jezus nog eens.
Voorzichtig schudt Johannes zijn hoofd.

‘Dat kan toch niet?’ vraagt hij.
‘Ik kan toch niet tegen U zeggen: “Uw verkeerde dingen zijn voorbij…”? U bent de 
Zoon van God! U hééft toch geen verkeerde dingen!’
Johannes denkt even na. En dan zegt hij: ‘We kunnen het beter andersom doen. Wilt 
U mij dopen, Jezus? Wilt U zeggen dat ik bij God hoor?’
Jezus legt een hand op de schouder van Johannes.

‘Dat is niet nodig,’ zegt Hij. ‘Doop mij nou maar, Johannes. Dat wil ik, en dat wil God 
ook.’
Johannes loopt met Jezus naar het water.
Hij laat Hem kopje ondergaan en boven komen. ‘Uw verkeerde dingen zijn voorbij…,’ 
zegt hij. ‘U hoort bij God.’
Op dat moment komt er een duif aanvliegen, een vogel van God.
Hij vliegt naar Jezus en gaat op zijn schouder zitten.
Dan klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn Zoon. Ik houd van Hem. Ik ben blij 
dat Hij er is!’
Johannes en de andere mensen kijken verbaasd omhoog. Die stem… dat was de stem 
van God!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Hebben de kinderen
weleens meegemaakt dat er iemand
werd gedoopt? Wat gebeurt er dan?

Leg het uit: iemand krijgt water over het hoofd,
als teken dat zij of hij bij God hoort. Hoe gaat
het dopen in het verhaal van Johannes en
Jezus?

p
Spel: Neem een emmer water mee en iets
dat oplost in water, bijvoorbeeld zout of
suiker. Strooi samen een beetje zout of

suiker in het water en roer het. Waar is de
suiker of het zout nu gebleven? Het lijkt alsof
het verdwenen is in het water. Zo verdwijnen
in het verhaal ook de verkeerde dingen die
mensen gedaan hebben in het water.
(NB: Laat de kinderen niet van het water
proeven als u er (veel) zout in hebt gedaan!)

s
Creatief: Op het werkblad vindt u
een silhouet van een duif. Vertel aan
de kinderen: de duif hoort bij God.

In de duif maken de kinderen een tekening bij
het verhaal.

Vertellen
Een nieuw begin
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